
Ayaan Hirsi Ali bekeert zich tot het christelijk geloof. 

‘Er is iets meer nodig dan Tiktok-video’s 

Achtergrondartikel uit het ND, door Dick Schinkelshoek, maandag 13 november 2023  

 

Het voelt voor christenen snel als een overwinning: een bekende figuur die zich bekeert. Waarom 

ziet voormalig VVD-Kamerlid, feministe en ex-moslima Ayaan Hirsi Ali voor zichzelf en het Westen 

geen alternatief meer dan het christelijk geloof? 

 

Ayaan Hirsi Ali is christen geworden. 'Ik ontdek iedere zondag in de kerk steeds ietsje meer.' Beeld anp / Arthur Vriend 

Jarenlang was ze een geharnaste atheïste. Alles wat religie zo gruwelijk maakt, had ze meegemaakt: 

op haar vijfde was ze besneden, ze was uitgehuwelijkt, ze moest vluchten naar Nederland.  

Ayaan Hirsi Ali was niet slechts ex-moslima, ze bestreed de islam te vuur en te zwaard. Eerst in 

Nederland, waar ze na haar vlucht uit Somalië Kamerlid werd voor de PvdA en daarna voor de VVD - 

en waar ze vanwege bedreigingen zwaar beveiligd moest worden. En sinds 2007 in de Verenigde 

Staten. 

Haar overstap naar het christendom baart opzien. Dit weekend maakte ze die bekend in haar column 

op de Britse opiniewebsite Unherd.  

‘We kunnen de woke-ideologie niet bestrijden als we de samenleving die ze wil vernietigen 

niet kunnen verdedigen.’ 

Waarom ze zich tot het christelijk geloof bekeert? Zowel de stellige islam van haar jeugd als het lege 

atheïsme van het Westen bevredigde haar niet meer, schrijft ze in haar column. 

‘We kunnen geen weerstand bieden aan China, Rusland en Iran als we onze bevolkingen niet kunnen 

uitleggen waarom het belangrijk is wat we doen. We kunnen de woke-ideologie niet bestrijden als 

we de samenleving die ze wil vernietigen niet kunnen verdedigen. En we kunnen het islamisme niet 

tegengaan met uitsluitend seculiere middelen.’ Om moslims te winnen voor het Westen is er ‘iets 

meer nodig dan Tiktok-video’s’. 

compassie voor de zondaar 
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Daarvoor hoeft geen nieuw antwoord te worden bedacht. Dat antwoord is er volgens haar allang: 

‘Het christendom heeft het allemaal.’  

‘In tegenstelling tot de islam is het christendom zijn dogmatische fase ontgroeid. Het werd me steeds 

meer duidelijk dat Christus’ boodschap niet alleen een beperkte rol van godsdienst, apart van de 

politiek, suggereert. Het predikt ook compassie voor de zondaar en nederigheid voor de gelovige.’ 

Toch omarmt Hirsi Ali het christendom niet alleen omdat alleen Christus de westerse cultuur kan 

redden. ‘Dat zou niet waarachtig zijn.’  

‘Ik heb me ook tot het christelijk geloof gewend omdat ik uiteindelijk leven zonder geestelijke troost 

onverdraaglijk vind - zelfs bijna zelfvernietigend. Het atheïsme is er niet in geslaagd een antwoord te 

geven op de simpele vraag: wat is de betekenis en het doel van het leven?’ 

‘Er is een betere manier om de uitdagingen van het leven aan te gaan dan de islam en het 

ongeloof kunnen bieden.’ 

Vanaf nu beschouwt de voormalig Nederlandse politica zichzelf ‘niet langer als een moslimafvallige, 

maar als een gevallen atheïst’.  

‘Natuurlijk, ik moet nog een heleboel leren over het christelijk geloof. Ik ontdek iedere zondag in de 

kerk steeds ietsje meer. Maar ik heb onderkend, in mijn eigen lange weg door de wildernis van angst 

en twijfel aan mijzelf, dat er een betere manier is om de uitdagingen van het leven aan te gaan dan 

de islam en het ongeloof kunnen bieden.’ 

 

Naar welke kerk de in Amerika woonachtige Hirsi Ali nu gaat, wanneer ze de overstap heeft gemaakt, 

en of ze zich heeft laten dopen, is nog niet bekend.  

Op sociale media reageren christenen verheugd, maar ook kritisch op haar bekering. Hirsi Ali heeft 

vaker overstappen gemaakt in haar leven: van de islam naar het atheïsme, van de PvdA naar de VVD. 

Wordt het christendom door haar nu vooral gebruikt als een dam tegen het gevaar van woke en 

islam? Of is ze ook echt innerlijk overtuigd geraakt van de waarheid van het evangelie?  

De laatste jaren zijn er meer vooral politiek conservatieve publieke figuren die de overstap naar het 

christendom hebben gemaakt. Zo ging de radicaal-rechtse publiciste Eva Vlaardingerbroek in april 

van dit jaar over tot het katholicisme. 
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